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C o l o f o n  
 
Het Contactblad is een uitgave van de Historische Vereniging Barendrecht en verschijnt vier maal per jaar. 
Overname van artikelen is uitsluitend toegestaan met bronvermelding. 
Redactie: J.E.J. Blinde jr., R.J. Roomer en mevr. M. Roomer-van Roosmalen 
 
e-mail: contactblad@historischbarendrecht.nl 
 

Sluitingsdatum inlevering kopij voor het volgende nummer: 31 augustus 2013 
 

ISSN 0169-5460 
 
 
 
 
 

L e d e n a d m i n i s t r a t i e  
 
Voor aanmelding voor en opzegging van het lidmaatschap alsmede voor het doorgeven van een adres-
wijziging gelieve u contact op te nemen met de ledenadministratie: 
Mw. N. Verschoor 
e-mail: info@historischbarendrecht.nl 
De contributie bedraagt € 17,50 per jaar. Een extra bijdrage is altijd welkom. 
 
 
 
 
 

O p  d e  v o o r p l a a t  
 
Kolenassortiment, bedrijfsmuseum Berkman. Foto: Roelof Roomer, 2013. 
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V a n  d e  r e d a c t i e  
 
Tussen het verschijnen van het eerste contactblad van dit jaar en deze tweede uitgave hebben er 
verschillende activiteiten plaatsgevonden binnen de Historische Vereniging en ook is er binnen het 
bestuur een belangrijke wijziging: het aftreden van onze voorzitter Dick Mooyaart. 
Tijdens de jaarvergadering van 14 mei dit jaar werd zijn aftreden aangekondigd. Na 10 jaar voorzitterschap 
gaat hij het wat rustiger aan doen. Gelukkig blijft hij wel als bestuurslid betrokken bij de vereniging, zodat 
we een beroep kunnen blijven doen op zijn kennis over de historie van Barendrecht. 
De voorzittershamer is overgenomen door Janny Schaap. Zij is geen onbekende binnen de vereniging: zij 
zet zich als vrijwilligster al jaren in binnen de afdeling archieven en genealogie. Wij wensen haar veel 
succes met deze nieuwe functie.  
 
Inmiddels hebben we de tentoonstelling over bruidsjurken afgesloten. Ook dit is, gezien het aantal 
bezoekers, weer een succes geweest. Dit werd mede mogelijk gemaakt door de inzet van Nel den Otter en 
Joset Verboom, die het elke keer weer voor elkaar krijgen een prachtig stuk werk af te leveren tijdens 
activiteiten in het museum. 
 
In het najaar begint de herdenking van 200 jaar koninkrijk en de voorbereiding hiervoor is in volle gang. 
Vier historische verenigingen in de regio spelen hier op in; wij concentreren ons op de eerste helft van de 
19e eeuw. 
 
Zoals ieder jaar is tijdens de vakantieperiode het museum in de maanden juli en augustus gesloten voor 
publiek. We zijn vanaf 27 september weer geopend. 
 
Tot slot wijzen wij u nog op het nieuwe e-mailadres van de redactie: 
contactblad@historischbarendrecht.nl 
 
Wij wensen u allen een fijne vakantie. 
 
 
 

V e r e n i g i n g s n i e u w s  
 
Aftreden van de voorzitter 
 
Na 10 jaar voorzitterschap van de Historische Vereniging Barendrecht heb ik een besluit genomen om het 
wat rustiger aan te gaan doen. Met heel veel plezier heb ik deze taak de afgelopen periode mogen en 
kunnen doen. 
 
De Historische Vereniging Barendrecht, waarbij het erom gaat het verleden te bewaren in voorwerpen en 
met objecten in beeld en geluid, de genealogie, aktes, tekeningen, krantenartikelen, krantenknipsels en 
actuele berichtgeving. De regelmatig terugkerende tentoonstellingen, een steeds mooier wordende website, 
het digitaliseren van objecten … kortom heel veel zaken die betrekking hebben op het verleden. 
 
Tijdens de jaarvergadering heb ik de voorzittershamer overgedragen aan ons bestuurslid Jannie Schaap. Ik 
beveel u haar van harte aan, ze heeft er echt zin in en ik heb er alle vertrouwen in dat dit haar zal gaan 
lukken.  
 
Hierbij wil ik ook mijn oprechte dank uitspreken voor de verrassingen die mij tijdens de ledenvergadering 
ten deel vielen. Heel bijzonder en totaal onverwacht was de uitreiking namens het Gemeentebestuur van 
de waarderingsspeld met oorkonde door onze Burgemeester. Dit alles mocht ik meemaken in het bijzijn 
van mijn familie, die dit heel slim voor mij verborgen hadden gehouden. 
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Nogmaals mijn hartelijke dank voor het gestelde vertrouwen gedurende de afgelopen 10 jaar en ik hoop in 
de toekomst nog mijn steentje te mogen bijdragen. 
 
Dick Mooyaart 
 
 
Computerbeheer 
 
De Historische Vereniging gebruikt een aantal computers voor het bijhouden van informatie over de 
collectie, genealogie, archieven en het bewaren van documenten, foto’s enzovoorts. Deze computers 
draaien nu nog stand-alone. De onvervangbare gegevens worden beveiligd door deze op externe harde 
schijven of USB-sticks te zetten. 
Door allerlei nieuwe vragen en ontwikkelingen willen we de informatie toegankelijker maken en de opslag 
beter en veiliger regelen. We hebben kort geleden hierover afspraken gemaakt met het bekende Baren-
drechtse bedrijf Digisource, dat dit laatste keurig gaat verzorgen. 
Om de zaak ook bij de HVB goed te laten verlopen zoeken we iemand die het beheer en ondersteuning 
wil gaan doen. 
 
Wie vindt dit leuk en wil ons helpen? 
 
Zij/hij zal als eerste aanspreekbaar zijn binnen en buiten de vereniging als het over computers gaat. In de 
beginfase zal het wat meer tijd kosten, maar als alles gaat lopen zoals we verwachten, zal het gemiddeld 
niet meer tijd kosten als een paar uur per week. 
 
Welke vrouw/man met kennis van computers wil zich daarvoor inzetten? 
 
Informatie bij: 
• Pieter Dreef [pieter@dreef-it.nl], telf. 06-21218298 
• Jannie Schaap [jannyschaap@digismart.nl] telf. 0180-531333 
• of Hans Verschoor [jverschoor@xs4all.nl] telf. 0180-619259 
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Z o e k p l a a t j e  
 
Maaike Roomer-van Roosmalen 
 

Vorig zoekplaatje 
 
Lezer Arie Nootenboom meldt ons: “Na wat speurwerk op internet zijn de de beruchte ballen volgens mij 
een drukventiel voor copd-patiënten [zuurstofdrukventiel] voor huishoudelijk gebruik. Hier kwam ik 
achter na de info ‘sauerstof’. Misschien kan een oudere werknemer van een ziekenhuis of medicinale 
gassen hierover wat meer vertellen.” 
Is er een (oud-)ziekenhuismedewerker die dit vermoeden kan bevestigen? 
 
 

Nieuw zoekplaatje 
 
Het zoekplaatje van deze uitgave is er een uit het fotoarchief.  
Ton Blinde toonde ons een afbeelding van een vrachtwagen op een voor hem en ons onbekende plaats in 
Barendrecht. De foto is van rond 1884 en de persoon op de voorgrond zou Daan Blinde zijn, seinwachter 
en jager, de grootvader van Ton Blinde. 
 

 
 

Blijft over de vraag waar is de foto gemaakt en wie kan ons informeren over de vrachtwagen op de foto, 
merk, type? 
Graag een berichtje wanneer iemand hierover iets meer kan vertellen. 
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D e  h i s t o r i e  v a n  B a r e n d r e c h t s e  ( f a m i l i e ) b e d r i j v e n  
Café ’t Schaapje: lange tijd een ‘extra huiskamer’ 

 
Wim de Regt 
 
BARENDRECHT KENT TALRIJKE (FAMILIE)BEDRIJVEN MET EEN LANGE EN BOEIENDE GESCHIEDENIS. 
IN EERDERE UITGAVEN PUBLICEERDE HET CONTACTBLAD REEDS VERHALEN OVER DERGELIJKE 

ONDERNEMINGEN. DE SERIE WORDT VOORTGEZET MET DE HISTORIE VAN HET CAFÉ ‘T SCHAAPJE. 
 
Al meer dan vier eeuwen is er in Smitshoek een café met de naam ‘t Schaapje. Het huidige horeca-
etablissement, één van de weinige panden die bij de sloop van de voormalige buurtschap zijn gespaard, 
dateert uit 1874 en heeft een voorganger waar bewoners en passerende reizigers al omstreeks 1600 een 
hartversterkertje dronken. Wellicht is dit café nóg ouder, maar daarover bestaat geen zekerheid.  
 
Houvast geven wel akten uit 1612, 1613 en 1619, indertijd opgediept door wijlen Arie den Otter, amateur-
bodemonderzoeker van de Historische Vereniging Barendrecht. In deze documenten wordt de naam van 
Cleijs Arienszn. genoemd als weert (of waert) van een ‘huis en erf met bergkeet, beplanting en bepoting, 
staande aan ‘s-Heerendijk aan de oude sluis van Barendrecht.’ 
 
Het kan dus niet missen dat met dit pand het vermoedelijk eerste café van Smitshoek wordt bedoeld. De 
naam ‘t Schaapje (ook wel Het Schaap of Het Schaapje) komt in de drie oude akten niet voor. Daar is pas 
later sprake van. Piet Groenenboom, publicist over de geschiedenis van Barendrechtse boerderijen, is bij 
zijn veelvuldige speurtochten in de historie van dit gebied de omschrijving ‘nabij het Schaap’ geregeld 
tegengekomen als aanduiding van de ligging van percelen. Het café werd volgens hem ook als aanduiding 
gekozen voor het opmaken van notariële akten voor bewoners uit de omgeving. 
 
Zwart op wit staat de naam ‘het Schaapje’ in een brief die de maire (burgemeester) van Rhoon, 
V.F. Tromer, op 6 december 1812 (ons land was toen door Frankrijk ingelijfd; vandaar de maire) heeft 
geschreven aan zijn collega P. de Raadt van Barendrecht over houtdieven die zijn veldwachter (garde 
champêtre) heeft betrapt bij het huis genaamd ‘het Schaapje’. De maire van Rhoon rekent erop dat de 
maire van Barendrecht de dieven straft en hem daarover informeert. 
 
Het blijft overigens gissen waar de naam ‘t Schaapje vandaan komt. Oud-hoofdonderwijzer en publicist 
over de historie van Smitshoek Jan Hogeweg veronderstelt ‘onder enig voorbehoud’ dat nabij de plek van 
het eerste café een schaapskooi heeft gestaan. Een bevestiging daarvan heeft hij echter niet gevonden. Piet 
Groenenboom houdt het erop dat de naam is afgeleid van grazende schapen in de omgeving van het café. 
Over het bestaan van een schaapskooi heeft hij nooit gehoord.  
 
De buurtschap Smitshoek dankt zijn naam aan de smederij van Adriaen Lenaertszn.,die aan de Charloisse 
Lagedijk heeft gestaan. Over dit ambachtelijke bedrijf uit het begin van de zeventiende eeuw is weinig 
bekend. Het zal zijn bestaan ongetwijfeld hoofdzakelijk te danken hebben gehad aan de boeren in de wijde 
omtrek. Ploegen en andere agrarische werktuigen moesten worden onderhouden en gerepareerd, en dat 
was het werk van de smid. In een oude akte waarin de plaats van de smederij (op de hoek Smitshoek/ 
Charloisse Lagedijk) wordt genoemd, wordt tevens verwezen naar het café.  
 
De eerste tapperij van de bescheiden buurtschap heeft op een andere plek gestaan dan het huidige café. 
Dat blijkt op de kadastrale kaart die in 1832 voor de eerste keer werd uitgegeven. Piet Groenenboom heeft 
daarover jaren geleden uitvoerig geschreven in drie uitgaven van het Contactblad. 
 
Het café was toen volgens de gegevens van het kadaster gelegen langs de Buitenlandse Boezem, ruwweg 
negen meter van de weg. De ‘sociale ontmoetingsplaats’, zoals een café ook wel eens wordt genoemd, 
heeft daar tot 1873 gestaan. In dat jaar werd het door brand grotendeels verwoest. 
 
Het rapport van de brandweer van Barendrecht maakte er als volgt melding van: ‘Het huis waarin in de 
nacht van 26 op 27 april omstreeks half een ure de brand is ontstaan, was gelegen bij de Voordijk, ruim ¾ 
uur afstand van de kom der Gemeente. De in de nabijheid wonende personen hebben toen zij de brand 
waarnamen, met emmers water uitbreiding van de brand tegen gegaan. Daar geen gevaar voor de in de 
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omtrek gelegen panden meer bestond, achtte men de hulp der spuiten niet noodzakelijk. De in de 
nabijheid staande schuur en keet is behouden doch het huis is geheel uitgebrand en van de inboedel 
weinig geborgen.’ 
 
De Haarlemsche Brandverzekering Mij. kwam kennelijk snel met de uitkering over de brug, want in 1874 
werd een nieuw pand waarvan het huidige café een onderdeel was, geopend op de plek waar de 
Bakkersdijk, de Voordijk en de Smitshoek samenkomen. 
 
In de loop van de voorbije eeuwen heeft café ‘t Schaapje vele eigenaren gehad. Een familiebedrijf volgens 
de betekenis van het woord is het dus niet geweest, hoewel het bezit en de exploitatie van het 
etablissement wel enkele keren van vader (of moeder) op zoon zijn overgegaan.  
 
De eerste kadastrale kaart vermeldt dat in 1832 Gabredina Hutschenruijter eigenaresse was van het café 
dat toen dus nog op een andere plek stond. Zij had de zaak in 1814 overgenomen van Jacob Sissing. Twee 
jaar daarna verdronk haar man in de vliet langs de Molenkade. (Het register van overlijden van de 
gemeente Charlois vermeldt dat hij woonachtig was in het huis genaamd ‘Het Schaapje’ onder de 
gemeente Barendrecht, wijk A no. 29). 
 
Na haar overlijden in 1837 in de ouderdom van zeventig jaar schonk haar zoon Johan Hendrik Wagener 
uit het huwelijk met haar tweede echtgenoot voortaan de kelkjes vol. Dertig jaar was hij de kastelein en 
hierdoor zonder twijfel één van de bekendste inwoners van de bescheiden buurtschap. Wagener noemde 
zich ‘herbergier en winkelier’; uit het eerste beroep mag worden afgeleid dat het café ook één of meer 
kamers telde voor reizigers. 
 
In het voorjaar van 1867 deed Wagener het café over Jan Hendrik van der Neut, timmermansknecht in 
Zevenhuizen. De nieuwe eigenaar telde 3200 gulden neer voor een woning met erf, schuur, tuin en 
boomgaard, alsmede een watering (lees: wetering) voor de afvoer van polderwater. 
 
De nieuwbakken kastelein Van der Neut was de gedupeerde eigenaar van het café dat in 1873 een prooi 
van de vlammen werd én de opdrachtgever voor de bouw van het pand op de huidige plek. Zeven jaar na 
de opening in 1874 verkocht hij de zaak aan Leentje Kok, een weduwe uit Capelle aan den IJssel, voor de 
prijs van 3500 gulden. (Groenenboom duidt het onroerend goed als het ‘zogenaamde Schaapje’). 
 
Van der Neut had waarschijnlijk beter bij zijn timmergereedschap kunnen blijven. Hij was in elk geval 
geen succesrijke horecaondernemer, zo blijkt uit bijzonderheden in de overdrachtsakte. Op het pand 
rustten twee hypotheken (samen tot een bedrag van 3200 gulden), die door de koopster werden over-
genomen. 
 
Leentje Kok hield haar nering overigens weldra voor gezien. Na amper zes maanden verkocht zij in april 
1882 de boedel aan Jan Huijser uit Barendrecht voor 3300 gulden. De nieuwe uitbater van het café nam 
alleen de eerste hypotheek (2900 gulden) van haar over. 
 
Huijser was tot zijn overlijden in 1893 eigenaar. Alle bezittingen ter waarde van 10.000 gulden vervielen 
daarna aan zijn vrouw Adriana Vijfvinkel. Zij voelde er kennelijk niet voor om het café voort te zetten en 
verkocht het al na acht weken voor 4000 gulden aan Pieter van der Jagt. Hij betaalde 2000 gulden contant; 
de rest leende hij van de weduwe. 
 
Vermoedelijk had Van der Jagt het café al in 1882 van Huijser gepacht. Hij was toen nog vrijgezel. In de 
eerste jaren van zijn huwelijk in 1885 woonde hij vlakbij het café; na de geboorte van het zesde kind in 
1893 was het gezin gevestigd in het pand waarvan het café deel uitmaakte. 
 
Van der Jagt mocht een succesrijke ondernemer worden genoemd. Hij noemde zich koopman en 
verdiende de kost als groentehandelaar. Enkele van zijn tien kinderen reden dagelijks met drie door 
paarden getrokken wagens vol groente, aardappelen en fruit naar woonwijken in Rotterdam. Zijn vrouw 
Hendrika was de uitbaatster van het café en deed zich kennen als een hartelijke gastvrouw. ‘t Schaapje was 
voor vele inwoners van Smitshoek een extra huiskamer. 
 
Toen zijn vrouw in de zomer van 1928 overleed, bleek uit de akte van scheiding dat koopman Van der 
Jagt reeds een voor die tijd aanzienlijk fortuin had vergaard, onder meer belegd in acht huizen aan de 
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Voordijk. Het is niet onwaarschijnlijk dat zijn bezittingen daarna verder zijn gegroeid. In december 1941 
verkocht hij ‘t Schaapje (woonhuis met café en erf) aan zijn zoon Gerardus Adrianus die er toen al 
kastelein was. De waarde van het pand bedroeg 6500 gulden. 

 
Op een tekening uit de jaren 
dertig van de vorige eeuw is op 
een gevel met grote letters 
‘Billard Royal’ te lezen. 
‘t Schaapje was gedurende een 
lange reeks van jaren de ‘thuis-
basis’ van de gelijknamige biljart-
vereniging. Eén van de leden 
was de Smitshoeker Herman 
Popeijus, in 1955 winnaar van 
het zilver bij het Europees 
kampioenschap driebanden. De 
feestzaal van het café was bij 
verkiezingen vaak stemlokaal 
voor de buurtschap en omge-
ving. 

 
Van horen zeggen heeft de huidige exploitant, Dave van Es, enkele malen begrepen dat de biljart-
vereniging tijdens de Tweede Wereldoorlog een dekmantel was van de ondergrondse. Op papier is hij 
daarover echter nooit iets tegengekomen, evenmin als de publicist Hans Onderwater, auteur van een reeks 
boeken over de oorlogshandelingen in de omgeving van Barendrecht. 
 

 
  

Deze tekening van ´t Schaapje is in de jaren dertig van de vorige eeuw gemaakt. 

In 1942 poseerden de leden van biljartvereniging ´t Schaapje voor de fotograaf. Van links naar rechts op de bovenste rij: 
Bertus Huuksloot, Piet v.d. Jagt Jzn., Jan Leeuwenburg, Arie Zwaal, Geert Klein, Huib v.d. Jagt (?), van Ewijk 
(bondsbestuurder). Op de onderste rij van links naar rechts: Rien Blok, Jaap Leeuwenburg, Jaap Zwaal, Herman Popeijus, 
Gerard v.d. Jagt, Cor v.d. Jagt-van Elderen, Frans van Wingerden, Weiers, Maarten Speelman. 
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In 1950 stond het café te koop. De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk had er wel oog naar. De café-
ruimte zou tot kerkzaal kunnen worden verbouwd. Maar daar kwam het toch niet van. De meerderheid 
van het kerkbestuur was van mening dat er in Smitshoek een gelegenheid moest blijven om een kopje 
koffie of een biertje te drinken. Op café ‘t Schaapje viel niets aan te merken; uitbater Van der Jagt was 
steeds een keurige caféhouder geweest, vond de kerkenraad. Nog in hetzelfde jaar werd op een andere 
plek in Smitshoek de eerste paal geslagen voor de Rehobothkerk.  
 
Het witgepleisterde café was de volgende zestien jaar eigendom van horecaman Meijer. Hij had de zaak in 
1950 voor 28.000 gulden overgenomen. Nog niet van plan om het café van de hand te doen, verpachtte 
hij de tapperij in 1966 aan Jaap Roos, tot dan toe ober in café Kruithof te Barendrecht. De relatie met de 
pachter duurde door diens overlijden niet langer dan een jaar. In 1967 werd Meijer het met Jan Stok eens 
over de overname van het café. De verkoop werd echter pas in januari 1972 geformaliseerd na afloop van 
het contract met een bierbrouwerij. 
 
Jan en Maaike Stok waren een gastvrij echtpaar voor de vaste bezoekers van ‘t Schaapje. Het was daarom 
in september 1982 een drukbezocht en vrolijk feest in de zaak. De aanleiding was tweeërlei: zij waren 
vijftien jaar eigenaar van het café en vijftien jaar getrouwd. 
 
Nadat haar man begin 1989 was overleden, zette Maaike Stok het café tot haar 65ste in haar eentje voort. 
In 2001 verkocht zij het pand aan een Chinese horeca-exploitant die er een restaurant in wilde vestigen. 
Dat plan ging echter niet door. De nieuwe eigenaar verhuurde het pand daarna aan de geboren 
Rotterdammer Dave van Es (45). Als de Chinees op zekere dag besluit het gebouw te verkopen, heeft de 
huidige exploitant het eerste recht van koop. De vroegere elektricien Van Es zal die kans om eigenaar van 
‘t Schaapje te worden niet voorbij laten gaan, zegt hij. Hoewel van huis uit geen horecaman exploiteert de 
kastelein van de Smitshoekse tapperij ook café’s in Zierikzee en Dordrecht. 
 
Het gemeentebestuur van Barendrecht verhief café ‘t Schaapje in 2003 tot gemeentelijk monument 
vanwege zijn sociaal-economische betekenis. Aan deze status van het enige karakteristieke gebouw van de 
voormalige buurtschap is de voorwaarde verbonden dat zonder de toestemming van het college van 
burgemeester en wethouders niets aan het aangezicht mag worden veranderd. 
 
In oktober van hetzelfde jaar was ‘t Schaapje minder positief in het nieuws, nadat een 39-jarige 
Rotterdammer met een bestelbus de gevel van het café had geramd. De auto kwam via een gapend gat in 
de muur voor het biljart tot stilstand. Er waren op dat ogenblik ongeveer 25 mensen in de zaak. Niemand 
van hen werd gewond, maar de schade was aanzienlijk. De dronken eigenaar van de bestelbus had in het 
café ruzie gekregen en was daarna uit boosheid in volle vaart tot drie keer toe tegen de gevel gebotst. Om 
instorten te voorkomen, werd de muur de volgende dag gestut. ‘Het café is tijdens het herstel van de 
schade echter geen dag gesloten geweest’, vertelt Van Es. 
 

Hoewel van de buurtschap weinig 
overeind is gebleven, is ‘t Schaapje 
een goed beklant etablissement. De 
vaste gasten komen uit de nabije 
omgeving, Barendrecht, Rhoon en 
Rotterdam. Het café kent sinds de 
jaren tachtig van de vorige eeuw 
geen biljartvereniging meer, maar 
wel vier dartploegen die er geregeld 
trainen en wedstrijden spelen. In de 
lente, de zomer en het najaar is het 
ruime terras een drukbezochte rust-
plek voor wandelaars en fietsers. 
Ook voor hen is ‘t Schaapje een 
vertrouwd begrip! 
 
 
 
 

 

‘t Schaapje is één van de weinige panden die aan de sloop van de buurtschap 
Smitshoek zijn ontkomen. 
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Binnensluis de ‘Heul’ 
                                
Op een steenworp afstand van ‘t Schaapje bevindt 
zich nóg een (gedeeltelijk bestaand, maar niet 
zichtbaar) bouwwerk dat de status monument zou 
verdienen: een binnensluis die vele eeuwen een 
belangrijke rol heeft gespeeld in de waterhuis-
houding van de polders het Binnenland en Ziedewij.  
 
Bij de inwoners van Smitshoek bekend als de ‘Heul’ 
is de sluis waarschijnlijk gebouwd gedurende de 
bedijking van het Binnenland in 1483. Tijdens de 
watersnood van februari 1953 werd de sluis met 
zandzakken versterkt, om te voorkomen dat de 
polder onder water zou komen te staan. In januari 
1957 is de sluis die in de oorlogsjaren een schuil-
plaats was voor onderduikers, buiten bedrijf gesteld. 
 
 
 

 

 
 
 
 

Geraadpleegde bronnen 
  
Archief Historische Vereniging Barendrecht. 
Onderzoek oudste akten ‘t Schaapje, Arie den Otter. 
Contactbladen 47, 48, 49; artikelen Piet Groenenboom (1991). 
‘t Schaapje, Smitshoek 1, Jan Hogeweg (2001) 
Meer Schetsen uit de Nacht, Hans Onderwater (2008).           
 

 
  

De met zandzakken versterkte sluis in februari 1953 

Deze foto van de binnensluis dateert uit 1950 
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V a n  k a p z a k  t o t  h a n d e l  i n  v e r v o e r  …  
Op bezoek bij de firma Berkman in Barendrecht 

 
Roelof Roomer 
 
Op uitnodiging van Hans Berkman zijn we 26 en 27 maart jl. op bezoek geweest bij de firma Berkman in 
Barendrecht. Voor deze excursie was binnen de vereniging zoveel animo dat we zijn opgesplitst in twee 
groepen van ca. acht personen. 
Er was ons een informatief bezoek beloofd met uitleg over de historie van de firma en tevens was er de 
mogelijkheid oude voorwerpen te bezichtigen uit de tijd dat de firma Berkman alleen nog kolenhandel 
was. Dit liep uit op een geweldige ochtend met niet alleen firma-informatie, maar ook een uitgebreide 
interessante voordracht, achtergrondinformatie en een rondleiding. 
Na eerst van een kopje koffie, compleet met een lekkere versnapering te hebben genoten gingen we van 
start en maakten we een reis door de geschiedenis die begon op 23 mei 1919 met de oprichting van de 
firma A. Berkman, groothandel in kolen. 
In het kasboek van toen werd de aankoop van een paard gemeld: kosten f 785,00. Het paardentuig was 
geleverd door de firma Wielhouwer uit Barendrecht: kosten f 88,00. Aan het einde van het boekjaar, op 
31 december 1919, werd er voor f 33.845,00 paardenvoer afgeschreven.  
Een specifiek hoofddeksel voor de kolensjouwers uit die tijd was de kapzak. Een hoofddeksel ter 
bescherming van schouders, hoofd en haren. De kapzak werd gemaakt van oud gebruikt bakkersdoek. 
Een zakkenlift stond ter beschikking om de zak met kolen (een mud was 70 kilo!) gemakkelijker op 
schouderhoogte te tillen, waarna de “kolenboer” met een mud kolen op zijn rug en schouders kon weg-
lopen.  
 

 
 
Via de website werden we vervolgens uitgebreid geïnformeerd over de familiestamboom. 
Daarna was er tijd voor een rondgang door het bedrijf, waarbij we uitleg kregen over de vele waardevolle 
historisch objecten van soms wel meer dan honderd jaar oud, dit alles compleet met foto’s en de 
bijbehorende documenten.  
Ook het heden werd niet vergeten. De kapzak heeft plaatsgemaakt voor een modern bedrijf dat zich 
gespecialiseerd heeft in oliehandel en forwarding, het regelen en begeleiden van containertransport van het 
Verre Oosten naar Europa. Hier hoorde ook een uitleg bij over het wel en wee in deze branche. 
 
Een bijzonder geslaagde ochtend die ons, ondersteund met een boekje over honderd jaar Berkman, een 
indruk heeft gegeven wat er allemaal tussen de kapzak van toen en de handel in transport van nu heeft 
plaatsgevonden. 
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2 0 0  j a a r  K o n i n k r i j k  
 
Kees Vermeer 
 
Na de recente inhuldiging van Koning Willem Alexander in april jl. staat ons vanaf 
september de herdenking van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden te wachten. De 
Historische Vereniging Barendrecht zal hieraan ruimschoots aandacht schenken. 
Al sinds oktober 2012 zijn de historische verenigingen van Hendrik-Ido-Ambacht, 
Zwijndrecht, Barendrecht en Ridderkerk in overleg om gezamenlijk in een 
tentoonstelling een beeld te geven van 200 jaar koninkrijk. Door bundeling van 
krachten denken we meer te kunnen bieden dan iedere vereniging apart. 
Besloten is dat iedere vereniging een tijdvak voor haar rekening neemt, waarbij bezoekers een rondje 
kunnen maken langs de vier tentoonstellingen. Hierbij spitst Barendrecht zich toe op de periode van 
Willem I en Willem II; de eerste helft van de 19de eeuw. Het treft zo, dat Barendrecht in die periode heel 
lang maar één burgemeester heeft gehad − Pleun de Raadt – aan wie dan ook in de expositie aandacht zal 
worden geschonken, alsmede aan “het Barendrecht” van die tijd. 
In Zwijndrecht zal men terecht kunnen voor Willem III, in Hendrik-Ido-Ambacht voor de koninginnen 
Emma en Wilhelmina en in Ridderkerk voor Juliana, Beatrix en koning Willem Alexander. 
Het bezoek aan de expositie zal gratis zijn, via een stempelkaart zal het ook mogelijk zijn om tegen 
gereduceerde prijs een bezoek te brengen aan het Johannes Post Museum in Rijsoord, alwaar via een 
levensechte (3D, beeld en geluid) presentatie de landing in Scheveningen in 1813 van de latere koning 
Willem I kan worden meegemaakt. 
 
Mocht u eventueel beschikken over materiaal uit de periode 1800-1850, bijvoorbeeld documenten, 
afbeeldingen of voorwerpen, die wij wellicht kunnen gebruiken voor de expositie, neem dan contact op 
met mevrouw Joset Verboom, telefoon 0180-615728. 
 
 

 

H e r i n n e r i n g e n  a a n  d e  w i n t e r  1 9 3 9 / 1 9 4 0  
 
Bas Visser 
 
In de herfst van ’39 was de oorlogsdreiging al goed te merken. Wij gingen toen als jongens naar de 
avondschool aan de Hillevliet, een vijfjarige cursus van vier avonden per week. We verzamelden ons bij de 
Bethelkerk tot 18.10 uur, want om 18.30 uur begon de school. Zes jongens uit Barendrecht en twee uit 
Heerjansdam.  
Er werden toen al verduisteringsoefeningen gehouden en wij mochten een half uur eerder uit school weg 
om nog met licht thuis te komen, maar dat hoefde van ons niet, we zochten de sensatie van in het donker 
te fietsen.  
In de school waren al diverse maatregelen, zo waren de deurposten en traptreden met lichtgevende verf 
bestreken. Nu weet ik niet meer of we toen al verduisteringskapjes op de fiets moesetn hebben. Dat was 
in de oorlog wel zo. In de kapjes zal een spleetje van 3 cm lang en 3 mm breed, en dat was niet om zelf te 
zien maar om gezien te worden. De oorlogsjaren kenden echte sneeuwwinters, en al in december begon 
dat. Veel overlast gaf dat nog niet, dat kwam later met veel wind. 
 
Op maandagochtend srond om 5.00 uur de kantonnier de heer Kooijman aan de deur. Waarom hij bij ons 
kwam, weet ik niet meer, maar hij zocht mensen om sneeuw te ruimen en of ik mij om 7.00 uur wilde 
melden bij café Sport. Natuurlijk was ik daar, met tien boterhammen met pekelspek. De stuifsneeuw lag 
op het kruispunt wel een meter hoog, en met nog vier man probeerden we een doorgang te maken. Al 
gauw kwam Van der Jagt van café Sport vragen om voor zijn klanten het café bereikbaar te maken en hij 
beloofde ons voor koffie te zorgen. Dat hebben we ook gekregen. Behalve suiker zat er ook nog wat 
anders in de mokken en, totaal niet aan de drank gewend, zag ik algauw de sneeuw voor iets anders aan, 
het woog niets op de de schop. Want daar kwam het wel op aan: scheppen maar! 
  

http://www.200jaarkoninkrijk.nl/
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Er was nog totaal niets machinaal, geen shovel of knijper. Blinde had van de voorplecht van een binnen-
scheepje een soort schuif gemaakt. Die sleepte achter de auto aan, maar was niet bestuurbaar en gleed dus 
vanzelf weer terug in het pad. Zodoende was er een pad van ongeveer 2,5 meter, maar twee grote 
sneeuwruggen aan weerszijde waren het resultaat. 
Om de weg te verbreden was het onze taak die ruggen weg te scheppen, vanaf café Sport tot aan de 
Blaaksedijk. En elke keer als de weg begaanbaar gemaakt was, viel er weer een lading sneeuw, zodoende 
heb ik die winter tien weken sneeuw geruimd.  
Ik heb mij er deze winter (2012/2013) zo over verwonderd dat bijna alle verkeer in het honderd liep, maar 
zelfs de stoomtram reed toen op tijd en volgens Millenaar, de ploegbaas, was het enige wat extra was, twee 
schoppen op de tram: één voor de conducteur en één voor de machinist. Strandde de tram in de sneeuw, 
dan reed hij wat achteruit en werd er sneeuw weggeschept door voornoemde employés. Inmiddels had de 
machinist wat extra stoom gemaakt en hup, daar ging de tram weer. 
In 1939/1940 ging alles normaal door: de post kwam twee keer per dag, ook op maandag. Bakker 
Mooijaart bediende zijn klanten met een kuilslede met boerenpaard. Op de slee zat het bovenstel van een 
trapcarrier en Van der Linden, de bakker van Rijsoord, had een makke tuindershit voor de trapcarrier. De 
melkboer kon niet meer met zijn litermaat meten, omdat die rondom met ijs zat en dus schatte hij maar. 
(De melk werd toen praktisch alleen los verkocht.) Zo ging alles toen gewoon door. 
 

De gevoelstemperatuur moest 
nog uitgevonden worden; koud 
was het wel, want soms was het 
brood in je zak aangevroren. 
Maar geld verzacht alles, ook bij 
mij. Het was toen algemeen 
gebruikelijk dat kinderen hun 
verdiende geld thuis afgaven en 
even gebruikelijk was het zak-
geld, dat als regel 10 cent van 
elke gulden bedroeg. Voor een 
14-jarige was het loon in de 
regel f 2,50 per week. 
Gebruikelijk was ook dat het 
zakgeld per jaar met f 0,25 om-
hoog ging. Nou, ik was 17 toen 
ik aangesteld werd als sneeuw-
ruimer met f 0,75 zakgeld. 

’s Zaterdagsmiddags kwam de kantonnier aan de Boonsweg afrekenen. Eerst natuurlijk de grote mannen 
50 uur à 35 ct is f 17,50. Toen ik aan de beurt was, betaalde hij mij ook f 17,50 en ik was zo verwonderd 
dat ik tegen hem zei: bent u niet in de war, ik ben nog maar een jongen. Dat klopt, zei hij, maar ik ben niet 
in de war. Je hebt gewerkt als een vent en ik betaal je als een vent. Wat een feest was dat. Maar hoe moest 
dat nou thuis met het zakgeld? Volgens vader was f 1,00 voldoende voor zo’n snotneus, maar op 
voorspraak van mijn moeder, die vond dat het niet eerlijk was, kreeg ik f 1,75 volgens de geldende regels. 
 
Eigenlijk vond ik het jammer dat het eind februari ging dooien. Het zakgeld ging natuurlijk op het spaar-
bankboekje. In mei brak de oorlog uit en kwam van Radio Oranje het advies om je geld om te zetten in 
goederen, omdat anders de bezetters (ik heb een andere naam in gedachten) het in zouden pikken. Mijn 
broer had ook zo’n boekje, maar daar stond niet zoveel op. Maar op de twee boekjes samen stond net 
genoeg om twee fietsen te kopen bij Leen de Boom. Gelukkig zijn ze nooit gevorderd. 
Blijkbaar hadden meer mensen naar Radioa Oranje geluisterd. Het volgende is daar het bewijs van. Ik was 
op weg naar huis, toen Blinde mij aanriep met de vraag of ik hem even wilde helpen met laden. Hij had 
toentertijd nog een zogenaamde platte wagen met een laadoppervlak van ongeveer 10 m2 met zijborden. 
Nou, de lading stond klaar bij Piet Vermaat, destijds melkboer aan de Singel; de lading had een beste beurt 
gemaakt op een rommelmarkt. Keulse potten, zoutvaatjes, geglazuurde bloempotten, geëmailleerde 
emmers etcetera, allemaal voorzien van naam en adres. Dat moets ter vulling afgeleverd worden bij De 
Kievit, toen een kleine melkfabriek op Numansdorp. Blinde had graag dat ik meereed, omdat hij uit 
Numansdorp een soortgelijke lading mee terug moest nemen, maar dan gevuld met ingelegde boter.  
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Eigenlijk een aandoenlijk gezicht, die verzameling potten en pullen met de aanduiding ‘2 pond’ en zo 
oplopend naar de keulse potten van 40 pond. Stapelen ging natuurlijk niet, laden en lossen was nog 
handwerk. Maar zonder brokken is de lading op de Singel aangekomen en het restte aan Vermaat nog om 
alles op de juiste plaats afgeleverd te krijgen. Als dank voor de bewezen diensten kregen wij van hem een 
pilsje, waarvan akte. 
 
 
 

F u s e l i e r  A r y  C o r n e l i s z  K r a n e n d o n k  
 
Kees Vermeer 
 
In de archieven van onze vereniging ontdekte ik onlangs weer een merkwaardig document. Het betrof een 
zogeheten “Dood-extract”, tegenwoordig beter bekend als overlijdensdocument, waarvan een kopie 
hierbij is afgedrukt. Met enige inspanning is te lezen dat het hier het overlijden betreft van een 22-jarige 
militair met de naam Ary Kranendonk. Hij bezweek aan de gevolgen van een “hectische” koorts, beter 
gezegd een hardnekkige, slopende koorts, die zich speciaal voordeed bij “tering”, oftewel tuberculose. 
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In die tijd, aan het begin van de 19e eeuw, was tering nog een zeer gevreesde ziekte, waartegen weinig te 
doen was. Uit ons beschikbare gegevens blijkt dat Ary Kranendonk in 1799 in West-Barendrecht was 
geboren als vierde kind van Cornelis Kranendonk en Neeltje Vermaat. Na Ary werden er in het gezin 
Kranendonk nog drie kinderen geboren. 
 
Ary was fuselier (d.i. gewoon soldaat, gewapend met een geweer) bij de 2e Compagnie van het 2e Bataljon 
van de 9e Afdeling Infanterie. Hij deed toen dienst in het leger ten tijde van de eerste Nederlandse koning, 
Willem I, die in 1813 na de overheersing van Napoleon voet zette op Nederlandse bodem te Scheve-
ningen, toen nog als prins Willem VI. Tot 1830 was Willem I koning over zowel de Noordelijke als de 
Zuidelijke Nederlanden, tot de afscheiding van België plaatsvond. Dat heeft Ary Kranendonk niet meer 
beleefd. 
 
Bij het eerder genoemde “Dood-
extract”, gedateerd 12 april 1812 en 
opgesteld in het garnizoenshospitaal 
te ’s-Gravenhage, is ook een lijst van 
goederen en wapenen die bij het 
overlijden werden nagelaten. Het 
betreft een curieuze opsomming 
van allerlei kledingstukken, wapens 
en andere uitrustingsstukken met 
benamingen die ons nu vreemd 
voorkomen. Wat te zeggen van een 
kapot (cape), dolman (wambuis), 
horlogerie (uurwerk) enzovoorts. 
Toch doet deze lijst sterk denken 
aan wat velen van ons nog kennen 
uit onze militaire dienst, te weten 
de PSU (persoonlijke standaard 
uitrusting), alleen de samenstel-
ling van de uitrusting is in de 
loop der tijd drastich veranderd. 
 
Omdat de familienaam Kranen-
donk nog steeds veelvuldig 
voorkomt in Barendrecht, is ge-
tracht om een relatie te vinden 
tussen de toenmalige en huidige 
Kranendonks. Uit de parenteel 
van Ary’s vader Cornelis 
Kranendonk en dat van Ary’s 
broer Pieter Cornelisz, be-
schikbaar gesteld door HVB-
leden Frans van Heest en 
Henk Aapkes, blijkt Ary zelf 
geen nazaten te hebben ge-
had. Ook zijn broers zijn 
jong overleden, van zijn 
zusters Lijntje en Maria is 
vastgesteld dat ze zijn ge-
huwd met respectievelijk 
Willem Willemsz Vogel uit 
Zwijndrecht en Leendert 
Bastiaan Lems, geboren in Charlois. 
Van de huidige Barendrechtse Kranendonks is geen relatie met Ary Cornelisz 
gevonden. 
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B e n  j i j  f a m i l i e  v a n  d e  s l a g e r ?  
 
Linda Hagendijk 
 
Familie van de slager … ? Geen docent op Calvijn die mij die vraag niet gesteld heeft. “Nee”, zei ik dan, 
want de oom van mijn vader, ome Kleis, had mij dat verzekerd. Toen ik er later mijn oma nog eens naar 
vroeg, antwoordde ze mij: “die van de Dordtsestraatweg wel, dat is een achter-achter-achter-kleinzoon van 
de oom van je opa!” Ver weg, maar het is familie.  
Door de contacten bij de Historische Vereniging Barendrecht leerde ik dat er ook in Barendrecht een 
slager Hagendijk was en die was dus géén familie. Zo kregen ze allebei een beetje gelijk en ligt de waarheid 
nog in het midden … 
Ooit zal ik het antwoord écht weten. 
 
Met de archieven van de HVB komt dat antwoord dichter bij.  
Op de algemene ledenvergadering werd na de pauze een presentatie verzorgd door Marijke, Peter en 
Pieter over die archieven. Marijke schepte een duidelijk beeld van het werk dat door de werkgroep 
genealogie is gedaan om de gegevens uit de oude Doop-, Trouw- en Begrafenis- (DTB) archieven voor 
belangstellenden toegankelijk te maken. Eerst de documenten vastleggen op microfiches, deze vertalen in 
helder Nederlands en op kaartjes schrijven, een index samenstellen om het zoeken te vergemakkelijken en 
sinds enkele jaren dit papieren archief omzetten in digitale vorm en nu dan openbaren op het internet … 
een hoop vrijwillige en accurate werkuurtjes zijn daar in gaan zitten! 
Na Marijke legden Peter en Pieter aan de hand van onze eigen website uit hoe een belangstellende deze 
gegevens boven water kon krijgen. Een eitje als je al tot een concrete naam of datum bent gekomen in je 
stamboomonderzoek; wat veel als je er zo maar door heen snuffelt. Maar wat staan er een hoop gegevens 
zo voor het grijpen en wat kan ik smullen van die oude en deftige formuleringen!  
 

  
 
 
 
 
 
Ik had al eens eerder “archieven DTB” zien staan in het linker rijtje op de website, maar nu weet ik wat ik 
er kan vinden. Een dergelijke presentatie heeft voor mij de drempel verlaagd en ik vind het echt leuk om 
even te snuffelen bij bekende namen.  
 
Ben ik nu familie van de slager? Die gegevens staan er nog niet bij. Het project is nog in volle gang; elke 
keer weer even checken, dus. 
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H i s t o r i s c h e  V e r e n i g i n g  B a r e n d r e c h t  
D’Ouwe School, Dorpsstraat 150-150a, 2992 BE Barendrecht ING Bank N.V. rekeningnummer 2530926 

 0180-618142 – info@historischbarendrecht.nl – www.historischbarendrecht.nl 
 

 
Algemene informatie: mw. J.W.M. Verboom 
 

Openingstijden  
Archieven Oud Barendrecht elke eerste zaterdag van de maand van 10.00 tot 13.00 uur; 

  elke dinsdag van 10.00 tot 15.30 uur op afspraak, mw. De Bruijn 
Genealogie elke eerste zaterdag van de maand van 10.00 tot 13.00 uur 
Tentoonstellingen elke zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur (niet in juli en augustus) 
Afgifte goederen elke dinsdag van 10.00 tot 15.30 uur 
 
Bestuur 
Voorzitter mw. J.P. Schaap  
Secretaris mw. J.W.M. Verboom-van Geenen  
Penningmeester J.E.J. Blinde jr  
Leden mw. M.H. de Bruijn-Veenman  
 W. van Helden  
 J. Kooy  
 D. Mooyaart  
 J. Verschoor  
 

Ledenadministratie 
 mw. N. Verschoor  
 

Contactpersonen werkgroepen 
 

Archieven Oud Barendrecht en Genealogie 
 mw. M.H. de Bruijn-Veenman  
 mw. J.P. Schaap  
 

Barendrecht van vroeger op ansicht, foto en film 
Algemeen A.G. van de Garde  
Digitaal fototeam J. Verschoor  
Films B. Romeijn  
 

Bibliotheek en Archief 
 C.W. Vermeer  
 

Bodemonderzoek 
Algemeen T.C. Blinde  
 

Beheer vondsten en documentatie 
vóór 1995:  mw. C.G. Ratsma-Stouten  
na 1995:  L. Louwerse  
Tegels: mw. L.M.M. Hagendijk  
 
Documentatie ontwikkeling Barendrecht 

 T.D. van Wijk  
 

Monumentenzorg 
 J. Kooy  
 

Nieuws- en Advertentieweekblad De Schakel 
 mw. N. den Otter  
 

Tentoonstellingen 
 mw. J.W.M. Verboom-van Geenen  
 

Restauratie en onderhoud/voorwerpen 
 W.M. Groenenboom  
 

Website-beheer 
 P. Dreef (Dreef-IT)  
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uw advertentie staan! 
 

Voor inlichtingen: 
 

Nel Verschoor 
Tel. 0180-617962 

n.verschoor3@kpnplanet.nl 
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Elektrotechniek 
 

Koolmees 29 
2986 VB Ridderkerk 

 
Telefoon: 0180 - 423382 
Mobiel: 06 - 22395062 
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